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Begin Januari is Dick van der Linden in Oeganda en kan dan in Amuria de “Field Office” 
officieel openen in aanwezigheid van de Oegandese bestuursleden. Dit gebouw is jaren 
geleden op grond gebouwd die in het bezit is van Amuria Foundation, onze Oegandese 
zuster organisatie. Oorspronkelijk is dit gebruikt als opleidingscentrum voor bakkers. 
Vervolgens mochten de bakkers dit gebouw gebruiken om te bakken en van daaruit 
verkopen. Tegenwoordig is het dus het kantoor voor het bestuur. Wat mooi is om te 
vertellen is dat de bakkerij werd gebouwd in “the middle of nowhere”. Gaandeweg heeft 
dit gebied zich ontwikkeld omdat een Ierse stichting een middelbare school wilde 
stichten in Amuria en deze plek uitkoos omdat er vanuit stichting Amuria al activiteit 
was. Vervolgens bouwde een paar jaar later de Oegandese overheid een Technische 
universiteit in de buurt en nu is dit een bloeiende gemeenschap met volop reuring.  

Tevens kan Dick weer een rolstoel brengen bij een oude vrouw die korte tijd daarvoor 
plotseling verlamd is geraakt en dus de hele dag moest doorbrengen voor haar hut. De 
rolstoel geeft haar weer veel meer mogelijkheden in haar leven.  

Een van onze studenten van het eerste uur; hij startte in 2012 met zijn middelbare 
school, wilde graag nog een administratieve opleiding afronden en vond daarvoor in 
Nederland een gulle sponsor. Dick had voor hem een laptop meegenomen die hij goed 
kan gebruiken in zijn opleiding.  

Vanuit ons project “Hope”, waarmee we incidenteel mensen met lichamelijke 
problemen proberen te helpen konden we in de zomer van 2022 een baby laten 
opereren aan aangeboren staar. Ze werd aan beide ogen geopereerd en dit was gelukkig 
succesvol. Dick heeft nu een ontmoeting met baby Hope en haar moeder. Hope is 
inmiddels geen baby meer natuurlijk, maar ze kan goed zien en dat is wat telt! 

Van 29 januari tot 11 februari vindt een bijzondere reis plaats. 4 familieleden bezoeken 
een aantal plaatsen in Oeganda waar hun “heeroom” als missionaris heeft gewoond en 
gewerkt. Uit alle bestaande informatie over zijn leven is een boek geschreven. Naar 
aanleiding daarvan heeft voorzitter Dick van der Linden een aantal plaatsen weten te 
lokaliseren en aan de hand daarvan een reis samengesteld voor de geïnteresseerde 
familieleden. Het werd een bijzondere reis met emotionele ontdekkingen. Deze groep 
familieleden heeft zich in het verlengde van de missie van hun heeroom ook het lot 
aangetrokken van een aantal studenten uit ons scholarship programma waarvan de 
sponsor was gestopt met de sponsoring. Daarmee konden deze studenten hun 
middelbare school opleiding afmaken. Tevens konden we 2 nieuwe sponsorkinderen 
toevoegen aan het scholarship programma.  

Kort daarna is er nog een rondreis, opnieuw georganiseerd door stichting Amuria. Van 
17 februari tot 5 maart is een groep sponsors onderweg door Oeganda om al het moois 
te zien wat Oeganda te bieden heeft. Maar vooral om hun sponsorkinderen te 



ontmoeten. 2 van de sponsorkinderen hebben examen gedaan en daarmee hun 
opleiding met succes afgerond en dat willen hun sponsors samen met hen vieren. Bij 
aankomst in Soroti staat een diner met de bestuursleden op het programma, maar het 
is een verrassing dat in plaats van het bestuur de sponsorkinderen aanschuiven. Het 
wordt een vrolijke avond met veel lachen en ook een (vreugde)traan. Vervolgens 
bezoeken alle sponsors hun sponsorkinderen thuis in de village, waar ze hartelijk 
worden verwelkomd door de hele familie, blijven eten, geschenken uitwisselen, 
spelletjes spelen en prachtige herinneringen maken. Samen met de groep sponsors 
wordt ook een bezoek gebracht aan Amuria, de bush, waar een aantal van de 
gerepareerde waterpompen worden gecontroleerd en men onder de indruk is hoe goed 
dit eruit ziet! Onderweg in Soroti stoppen de deelnemers vaak om random bij een gezin 
een boodschappenpakket te schenken en verder meerdere meegebrachte geschenken. 
Altijd weer mooie en vaak emotionele ontmoetingen. Er wordt een bezoek gebracht aan 
de basisschool van bestuurslid Pastor Joseph in het voormalig vluchtelingenkamp in 
Soroti, wat een geweldig feest oplevert vol dans, zang, spelletjes en vrolijkheid. 
Natuurlijk zijn er ook veel meegebrachte geschenken voor de school. Een van de 
sponsorkinderen die nu klaar is met haar studie heeft een baby gekregen en voedt dit 
samen met haar zus en opa en oma op. Ze krijgt van haar sponsor een babydekentje en 
kleertjes, waar ze heel blij mee is. In deze reis zijn een heleboel brieven van sponsors 
voor hun studenten meegegaan, die gaandeweg kunnen worden uitgedeeld.  

Parallel aan deze beide reizen kunnen we aan het begin van dit jaar nog 10 nieuwe 
sponsorkinderen toevoegen aan het scholarshipprogramma die meteen in het nieuwe 
schooljaar kunnen starten. Daarmee komt het aantal sponsorkinderen dat dit jaar 
actief deelneemt op 111. Alle nieuwe studenten gaan ook naar het hostel (internaat) en 
krijgen van hun sponsor een matras en beddengoed.  

Een van de studenten die haar kappersopleiding heeft afgerond krijgt van ons veel 
materialen om een eigen kleine kapsalon te beginnen. Tevens krijgt ze geld om voor de 
eerste maand de huur te betalen en een aantal tips om dit tot een succes te maken. 

We zijn al jarenlang in contact met de oprichters van stichting YOUganda, die zich 
richtten op onderwijs en waterhuishouding in het TESO gebied, waar ook wij werkzaam 
zijn. Na het overlijden van de oprichter, die in Oeganda woonde, besloot het bestuur 
lopende zaken af te handelen en de stichting op te heffen. Daarover hebben we 
uitvoerig contact gehad en dit resulteerde erin dat we hun bestand van volgers 
overgenomen hebben. 

In mei houden we voor het eerst een bestuursvergadering in Friesland, waar een van 
onze bestuursleden heen is verhuisd. Behalve vergaderen, krijgen we een stadstour in 
Franeker en eten we nog met elkaar in de stad. Een volle en waardevolle dag.  



In mei gaan 40 volle dozen en zakken met voornamelijk kleding naar de stichting “Care 
For Charity” die dit meeneemt naar Oekraïne. 

In mei kunnen we 30 van onze studenten een bijbel geven na een geslaagde 
fondsenwerving hiervoor. Deze 30 studenten volgen CRE (Christian Religion Education) 
en een bijbel is hierbij een vereiste.  

In juni nemen we afscheid van 6 van onze studenten die hun beroepsopleiding hebben 
afgerond. Zij krijgen allemaal een certificaat. Alle studenten die hun opleiding hebben 
afgerond proberen we te blijven monitoren. Hoe gaat het met hen? Wat doen ze? 
Kunnen ze werk vinden etc.  

In juli beginnen we met de voorbereidingen voor het opknappen van de school in 
Olungura. We willen dit graag samen met een groep jongelui uit Nederland doen en hen 
dan laten samenwerken met een aantal van onze voormalige studenten (die een 
passende opleiding hebben afgerond). Daarvoor zoeken we contact met een aantal 
kerken in de regio, om te polsen of hiervoor animo is. We zijn rondom de zomer 
meerdere keren in gesprek met een jeugdgroep van een kerk in IJsselmuiden, maar 
helaas kiezen ze toch om aan een ander project te werken. Misschien volgend jaar?! 

In augustus kan worden begonnen met de bouw van een kerk in Bunanganda in het 
Mukono district, waarvoor een particuliere gift is ontvangen. We ontvangen al snel 
mooie foto’s en de bouw vordert snel.  

In september kunnen we voor de 180e student de 100e sponsor toevoegen. Een nieuwe 
mooie mijlpaal. In de loop van de weken erna kunnen we nog 6 studenten toevoegen. 

Het was de planning dat Dick en Roeleke in september samen naar Oeganda zouden 
gaan, om te werken met het bestuur in Oeganda, om alle projecten en studenten te 
bezoeken en ontmoeten, en tevens een opzet te maken voor de restauratie van de 
school in Olungura. Door een sterfgeval in de familie kon dat helaas niet doorgaan. 
Deze reis wordt uitgesteld naar september 2025.  

In oktober bezoeken we een echtpaar / sponsors die liefst 60 jaar getrouwd zijn; 
natuurlijk met een mooie bos bloemen.  

In november voeren we weer veel actie om geld te verkrijgen om voedselhulp te kunnen 
bieden in Amuria, omdat de oogst weer is mislukt na een lange periode van droogte en 
vervolgens veel te veel regen. We kunnen liefst 130 gezinnen ondersteunen met de 
financiële hulp die we van particulieren mogen ontvangen.  

In november krijgen we van een aantal sponsors te horen dat ze de sponsoring helaas 
moeten stopzetten. Natuurlijk laten we hun sponsorkinderen niet zomaar stoppen met 
hun opleiding, dus na een hoop inspanning lukt het om alle studenten onder te brengen 
bij een nieuwe sponsor.  



In december is er na het einde van het 3e trimester de jaarlijkse meeting met alle 
studenten. In deze meeting nemen we afscheid van 30 studenten die hun opleiding 
hebben afgerond. Zij krijgen een certificaat en we wensen hen al het goede in de 
toekomst. Alle studenten krijgen een boodschappen pakket mee en een 
schriftenpakket voor het nieuwe schooljaar. Verder worden alle brieven geschreven, 
alle regels nog eens doorgenomen en alle studenten gaan daarna met kerstvakantie tot 
in het nieuwe schooljaar.  

Met kerst kunnen we van giften nog eens meer dan 100 boodschappenpakketten 
verstrekken onder de armste mensen in Amuria.  

 

 

 

 


